
Andere	  vakbonden	  graag!	  

	  	  
Ik	  zal	  deze	  tekst	  beginnen	  met	  een	  korte	  disclaimer	  zoals	  onze	  Engelstalige	  vrienden	  het	  noemen.	  Ik	  
ben	   niet	   gekant	   tegen	   werknemers	   die	   zich	   verenigen	   in	   een	   orgaan	   waarmee	   zij	   hun	   belangen	  
efficiënt	  en	  sterk	  willen	  verdedigen.	   Ik	  ben	  niet	  gekant	   tegen	  het	   idee	  van	  een	  vakbond	  zoals	  deze	  
bijvoorbeeld	  in	  Duitsland	  bestaan.	  

Dit	  gezegd	  zijnde	  kan	  ik	  van	  wal	  stoten	  en	  mijn	  betoog	  tegen	  de	  Belgische	  vakbonden	  beginnen.	  De	  
recente	  ontwikkelingen	  betreffende	  de	  economische	  toestand	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  hervormingen	  
die	  deze	  vereisen,	  hebben	  nogal	  wat	  wrevel	  opgewekt	  bij	  de	  grote	  vakbonden	   in	  ons	   land.	  Dat	  dit	  
niet	  ongewoon	  is	  zal	  ik	  natuurlijk	  niet	  ontkennen,	  maar	  de	  reden	  waarom	  is	  wel	  abnormaal.	  

Men	   zou	   toch	   denken	   dat	   een	   vakbond,	   een	   vereniging	   van	   werkende	   burgers,	   opkomt	   voor	   alle	  
werkende	  burgers?	  Dat	  zij	  opkomt	  voor	  zij	  die	  met	  trots	  en	  inzet	  werken?	  

Niets	   is	  minder	  waar	   in	   dit	   land,	   de	   vakbonden	   die	  wij	   kennen	   houden	   zich	   vooral	   bezig	  met:	   het	  
verdedigen	  van	  de	  status	  quo,	  het	  verdedigen	  van	  de	  babyboom-‐generatie	  en	  tenslotte	  het	  beheer	  
en	  de	  uitgifte	  van	  een	  portie	  werkloosheidsuitkeringen.	  Op	  de	  absurditeit	  van	  dat	  laatste	  wens	  ik	  niet	  
in	  te	  gaan,	  uw	  ogen	  zullen	  al	  wel	  vanzelf	  uit	  hun	  kassen	  gevallen	  zijn	  toen	  u	  dat	  las.	  Het	  is	  echter	  wel	  
een	  triest	  fenomeen	  dat	  vakbonden	  zich	  beperken	  tot	  het	  redden	  van	  hun	  eigen	  hachje	  en	  dat	  van	  de	  
oudere	  generatie.	  

Het	   non-‐debat	   rond	   de	   pensioenen	   dat	   de	   vakbonden	   voeren	   met	   stakingsgeweld	   in	   plaats	   van	  
intellectueel	   eerlijke	   uitwisselingen	   van	   gefundeerde	   meningen,	   toont	   dit	   eens	   te	   meer	   aan.	   Met	  
populistische	  slogans	  zoals	  “Het	  is	  niet	  onze	  schuld,	  het	  is	  de	  schuld	  van	  de	  banken”	  trekt	  men	  naar	  
de	  achterban	  die	  dergelijke	  boodschappen	  maar	  wat	  graag	  als	  hapklare	  brokken	   inslikken.	  Behalve	  
dan	  de	  jongeren,	  die	  weten	  gelukkig	  beter	  maar	  zijn	  dan	  ook	  zelden	  gesyndiceerd	  bij	  de	  bonden	  der	  
ouderen	  en	  werklozen.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  bij	  de	  vakbonden	  bedraagt	  immers	  40	  jaar.	  

Alles	   wat	   de	   oudere	   werknemer	   ook	   maar	   op	   een	   of	   andere	   manier	   kan	   raken	   is	   taboe	   voor	   de	  
bonden.	   En	   wil	   nu	   net	   dat	   die	   oudere	   werknemer	   en	   zijn	   generatie	  mee	   aan	   de	   oorzaak	   van	   het	  
probleem	   liggen,	   het	   zijn	   zij	   die	   jaren	   lang	   boven	   hun	   stand	   leefden	   op	   indirecte	   of	   directe	  wijze.	  
Enerzijds	   door	   het	   met	   stemmen	   ondersteunen	   van	   regeringen	   die	   de	   sociale	   zekerheid	   en	  
overheidsfinanciën	  hebben	  mismeesterd,	  anderzijds	  door	  het	  graaien	  van	  subsidies,	  uitkeringen,	  en	  
andere	  financiële	  voordelen	  allerhande	  tot	  de	  staatskas	  bij	  momenten	  tot	  over	  de	  100%	  van	  het	  bbp	  
in	  de	   schuld	   zat.	  Niet	   te	  vergeten	  het	   collectief	  ontduiken	  van	  belastingen	  als	   typische	  Belg	   zijnde,	  
met	  het	  oh	  zo	  mooie	  excuus	  “burgerlijke	  ongehoorzaamheid”.	  

Als	  men	  hen	  nu	  vraagt	  dit	  te	  corrigeren	  dan	  staat	  het	  land	  plots	  vol	  stakingspiketten.	  En	  de	  jongeren?	  
Juist,	   die	   worden	   opgezadeld	   met	   het	   betalen	   van	   het	   onbetaalbare:	   de	   exuberante	   hoeveelheid	  
pensioenen	   die	   men	   reeds	   kan	   opeisen	   op	   vroege	   leeftijd.	   Dat	   die	   jongeren	   dan	   later	   dat	  
zogenaamde	  “verworven	  recht”	  uiteindelijk	  niet	  meer	  zullen	  hebben	  omdat	  de	  kas	  volledig	  leeg	  is	  en	  
de	  economie	  alsook	  het	  klimaat	  naar	  de	  filistijnen	   is,	  dat	  raakt	  de	  vakbond	  haar	  koude	  kleren	  niet!	  
Thans	  zijn	  zij	  het	  die	  er	  hoge	  belastingen	  en	  een	  inperking	  van	  hun	  welvaart	  voor	  zullen	  moeten	  over	  
hebben.	  



Maar	  genoeg	  geklaag	  en	  geschop	  tegen	  de	  schenen	  der	  syndicalisten,	  vakbonden	  hebben	  af	  en	  toe	  
hun	  nut	  en	  dat	  zal	  ik	  niet	  ontkennen.	  Maar	  dan	  is	  er	  wel	  nood	  aan	  een	  grondige	  hervorming	  van	  die	  
bonden,	  zodat	  deze	  bonden	  voor	  alle	  actieve	  werknemers	  werken.	  Zodat	  deze	  bonden	  niet	  telkens	  
trachten	  de	  democratie	  omver	   te	  werpen	  om	  hun	  eigen	  eisen	  door	   te	  drukken.	  Dat	  de	  vakbonden	  
zich	   zo	  organiseren	  dat	   zij	  met	  elke	  generatie	   rekening	  houden.	  Bovendien	  moeten	  zij	  dan	  afstand	  
doen	  van	  hun	   te	   sterke	   link	  met	  de	  werkzoekenden	  die	   in	  een	  bond	  van	  werknemers	   in	  de	  eerste	  
plaats	   niets	   te	   zoeken	   hebben.	   En	   als	   we	   dan	   toch	   bezig	   zijn,	   een	   dergelijke	   vakbond	   met	  
verantwoordelijkheidszin	  kan	  voorzien	  worden	  van	  rechtspersoonlijkheid,	  dat	  zou	  niet	  misstaan.	  
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